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Een einde en een nieuw begin
Eén september is het metereologisch begin van de herfst. 
Voor velen is dit het einde van een vakantieperiode. Voor leer-
lingen en scholieren is het meteen ook de start van een nieuw 
schooljaar. De studenten aan de hogeschool of universiteit 
starten rond half september.

Voor anderen brengt deze periode misschien opnieuw wat 
meer rust. 
We hopen dat dit het geval is voor de bewoners van de 
Hazelarenhoek en de Veldstraat. Werden zijn tijdig en goed 
geïnformeerd over de verwachte geluidshinder door het in de 
grond kloppen van de funderingspalen voor de twee nieuwe 
windturbines? 
De bewoners van de Cisterciënzerinnenstraat en de Molenhoek 
kregen de voorbije weken en maanden heel wat stof te slikken 
in de werfzone, maar daar komt binnenkort verandering in als 
de eerste laag asfalt gegoten wordt. Zij werden in elke fase 
van de werken vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd door de 
aannemer.

September is naast terugkijken op wat er voorbij is, ook voor-
uitkijken naar wat dit jaar nog komt. In ons dorp staan nog nog 
een pak activiteiten op stapel. Je ontdekt ze onder meer in de 
rubriek Oosteeklo leeft verderop in dit dorpskrantje. De meest 
actuele info vind je trouwens steeds terug in de agenda op 
www.oosteeklo.be. Via de dorpswebsite en de Facebookpagina 
doen we als groep vrijwilligers ons uiterste ons best om jullie zo 
snel mogelijk en juist te informeren wat er in ons dorp gebeurt.

Als je dit dorpskrantje tijdig uit jouw brievenbus hebt gehaald 
dan ben je nog op tijd om dit weekend de viering van 800 
abdij Oosteeklo mee te maken op en rond de abdijsite in 
de Kloosterakkerstraat. De tuinliefhebbers worden zondag 
verwacht bij onze medewerkster Sofie in de Ertveldesteenweg. 
Je leest er alles over op bladzijde 7. 
De liefhebbers van lokale producten kunnen zondag kennis-
maken met de wijnen van eigen bodem bij Wijndomein Woest 

in de Rijkestraat en de bieren van Huisbrouwerij Den Tseut in 
Oosteeklo-Dorp tijdens Lekker Oost-Vlaams. 
Van zaterdag 13 tot en maandag 15 september bruist ons dorp 
opnieuw, met de grote rommelmarkt, wafelbak, feest in de 
Koning Albertstraat, G-voetbaltoernooi op Jeugd- en sport-
domein Ter Walle. Op zondag kan je opnieuw een hele dag 
G-voetbal zien en in de namiddag is er een gegidste rondleiding 
door ons dorp. 
Maandag 15 september is de hoogdag met de jaarmarkt. Je leest 
er alles over in de folder die huis-aan-huis verspreid wordt. Om 
de jaarmarkt goed door te komen, volg je de best de gouden 
raad van wielercommentator José De Cauwer 'blijven eten en 
drinken’. Schrijf tijdig in om te eten bij de scouts of de vissers-
club. Je kan tijdens de jaarmarkt ook gewoon aanschuiven 
bij Huisbrouwerij Den Tseut voor wannekes, in 't gangsken 
naast de Crelanbank voor kneudels en aan Café De Pluim voor 
gerookte duivenborst van de Jachtgroep Van de Veires en een 
groot gamma lekkers van SDG Food. 
Wie in september nog een goede daad wil stellen, is welkom op 
maandag 29 september bij de bloedafname van het Rode Kruis 
op Jeugd- en sportdomein Ter Walle.

Tekst en foto: Maarten Lippens

Lief en leed
Worden gemist

Eric Dossche
°24/9/1946 - +15/4/2025
weduwnaar van 
Rosita Riebbels
Foto: familie Dossche

Etienne De Roo 
°3/6/1942 - +17/5/2025 
echtgenoot van 
Greta Mestdagh
Foto: familie De Roo

Etienne Van de Veire
24/1/1942 - +24/5/2025
echtgenoot van 
Denise De Roo
Foto: familie Van de Veire

Juliana De Bock
°24/10/1948 - +8/6/2025
echtgenote van 
Adriën Lippens
Foto: familie Lippens

Daniël De Roo
°26/8/1947 - +16/6/2025
weduwnaar van 
Ria Moens
Foto: familie De Roo

Andrea Gabriël
°17/7/1932 - +2/7/2025
weduwe van 
Arsène Dhuyvetter
Foto: familie Dhuyvetter

Veerle Van Laere
°4/7/1962 - +3/7/2025 
levenspartner van 
Michael Hens
Foto: familie Hens

Felix Kockx
°7/1/1948 - +18/7/2025
weduwnaar van 
Monique Lambert
Foto: familie Kockx

Agnes Goethals
°30/5/1937 - +24/7/2025
weduwe van 
Roger De Croock
Foto: familie De Croock
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Start:  Abdijstraat 53A, Oosteeklo 

 Tussen 19u30 en 20u30 

Prijs:  Kinderen (-12 jaar): 10 euro 

 Volwassenen: 18 euro 

Inschrijvingen: uiterlijk 18 oktober 2025 

Kaarten te verkrijgen bij: 

* Sterslager Bart & Els (Oosteeklodorp 12)                        
Tel. 09/373.67.05 

* Ronny Ingels (Kerrestraat 54)                           
GSM. 0473/28.59.17 

VRIJDAG  24   OKTOBER  2025 

Met 400.000 enthousiaste vennoten 
is Cera de strafste en warmste 
coöperatie van het land. 

Wist je bovendien dat Cera ook 
financiële ondersteuning biedt 
aan regionale organisaties? Ook 
jouw vereniging kan een aanvraag 
indienen! De Cera-vennoten in de 
regionale adviesraden beslissen 
welke projecten steun krijgen voor 

welk bedrag. Ben je actief binnen 
een organisatie die een financiële 
ruggensteun kan gebruiken? Of wil 
je met je vereniging een project op 
poten zetten in jouw regio? 

Vraag dan steun aan  
via het online formulier op  
www.cera.coop/nl/steunaanvragen

Kan jouw 
project  

ook steun 
gebruiken?

2402 Cera adv A5 Oosteeklo Vandaag.indd   12402 Cera adv A5 Oosteeklo Vandaag.indd   1 26/02/2024   08:3026/02/2024   08:30
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Buurman wie ben je?
Kathleen Verhegge uit de Antwerpse 
Heirweg 

Wonder is the first of all the 
passions (R. Descartes)
Het was de Franse filosoof René 
Descartes die in de jaren zestienhonderd 
voor het eerste opperde dat lichaam en 
geest twee verschillende zaken zijn. Zijn 
filosofie, ook wel het dualisme genoemd, 
stelt dat mensen uit twee substanties 
bestaan: een stoffelijk lichaam en de 
onstoffelijke geest. Waar het lichaam 
onderhevig is aan natuurwetten, schie-
ten deze tekort om de mentale black box 
van onze gedachten te beschrijven.

En hoewel deze tweevoudigheid in ons 
huidig wetenschappelijk denkkader al 
lang niet meer te verdedigen valt, vond 
ik het heel aangenaam om een bewoon-
ster van ons dorp te ontmoeten die haar 
hele leven aan deze twee delen gewijd 
heeft. Maar altijd met de éénheid ervan 
in het achterhoofd. Graag stel ik jullie 
voor aan Kathleen Verhegge.

De geest
Kathleen heeft voor haar pensioen altijd 
als psycholoog in het Psychiatrisch 
Centrum in Sleidinge gewerkt. Daar had 
ze oog én oor voor het verhaal achter de 
mensen met verslavingsproblematiek. 
Ze heeft de evolutie meegemaakt van 
een behandeling die meer geënt was 
op medicatie en elektroshocktherapie 
naar de psychoanalyse. En ze stond met 
haar man, wijlen Eric Broekaert, samen 
aan de wieg van een meer vooruitstre-
vende manier van werken. Hun huis in de 
Antwerpse Heirweg was de bakermat (of 
in dit geval is pleisterplaats een treffen-
der woord) voor het uitwerken van de 

therapeutische gemeenschappen en 
gespecialiseerde drugsbehandelingen in 
België en bij uitbreiding in heel Europa.

Het lichaam
En terwijl Kathleen zich professioneel 
richtte op de geest van de mensen, 
bracht ze een ode aan het omhulsel 
ervan in haar vrije tijd. Als kind was 
Kathleen altijd al gebeten door de 
microbe om te tekenen en te creëren. 
Als jongvolwassene besliste ze om er 
ook effectief iets mee te doen. Kathleen 
schreef zich in voor de kunstacademie 
van Eeklo en volgde jarenlang lessen 
beeldatelier: beeldhouwkunst en 
tekenkunst. Een werk van haar dat je 
misschien wel kent is het folklorebeeld 
in het midden van ons dorpsplein van 
twee olijke varkentjes, waarvan eentje 
een masker draagt verwijzend naar onze 
carnaval en feesttraditie. Een cister-
ciënzerzuster kijkt de varkens aan. En 
niet alleen in (Oost-) Eeklo en Hulst, 
maar ook in haar tuin prijken verschil-
lende beeldhouwwerken waaruit haar 
fascinatie voor de menselijke anatomie 
blijkt: allemaal vormen van het mense-
lijk lichaam. Een ware pracht om aan 
te zien. Sommige zijn gekapt uit een 
massieve steen. Andere zijn gegoten 
in brons of polyester. Een blik op haar 
atelier toont dat Kathleen een echte 
vakvrouw is: slijpschijven, beitels… als 
ik niet beter zou weten zou ik denken 
dat ze schrijnwerker is. Het maken van 
een beeld is dan ook een vrij technische 

aangelegenheid waar het nodige reken-
werk en paswerk bij komt kijken. Het 
duurt al snel twee weken om een volle-
dig beeld te vervaardigen van a tot z.

De éénheid
En hoe kan het ook anders dan dat 
Kathleen nu beide delen van haar leven, 
en de geest en het lichaam, combineert 
tot één geheel. Zo werkt ze momenteel 
als vrijwilliger in Villa Voortman. Daar 
geeft ze beeldhouwatelier aan kwets-
bare mensen met een dubbeldiagnose 
(dit is een complexe combinatie van 
middelenmisbruik en psychotische 
kwetsbaarheid). Dit levert vaak prachtige 
kunstwerken op, ook wel gekend als ‘art 
brut(*)’. Zo is de cirkel voor dit coverver-
haal rond. En weten jullie eindelijk wat 
meer over de vrouw achter het stand-
beeld dat op de affiche van 800 jaar abdij 
Oosteeklo pronkt.

(*)Art brut is een aanduiding voor een 
genre in de schilderkunst van de 20ste 
eeuw en hedendaagse kunst. Men kan 
hier eigenlijk niet spreken over een stijl. 
Het begrip wordt voornamelijk gebruikt 
voor verschillend werk van – meestal 
autodidactische – kunstenaars, die de 
regels van de conventionele kunstwereld 
negeren of afwijzen en buiten de marges 
daarvan min of meer geobsedeerd hun 
eigen vormtaal en thematiek vervolgen. 
Sommige art-brutkunstenaars leden 
aan psychische stoornissen, verbleven 
in inrichtingen en gevangenissen. Men 
spreekt daarom ook wel van outsider art 
of outsiderkunst

Tekst: Celine Bernaerdt
Foto's: Ivan Bernaerdt
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CrelanCo Foundation 
zet zich in voor uw 
lokale gemeenschap.

Wilt u weten of uw lokale project in 
aanmerking komt voor steun?
Vertel het ons. Scan de QR code voor 
meer info.
V.U.: Crelan nv | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht | TEL 02/558.71.11 | www.crelan.be 
BIC: NICA BE BB | IBAN: BE20 1039 9997 1856 | KBO nr.: BTW BE 0205.764.318 – RPR Brussel | 0103-0225

0103 CBO Oproep projecten-bromure_nl.indd   10103 CBO Oproep projecten-bromure_nl.indd   1 12/02/2025   12:0612/02/2025   12:06
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Opentuindag ‘Het Vlinderfluistergeluk’
Een droom die al jaren in mijn hoofd speelt, wordt nu werkelijk-
heid: mijn eerste opentuindag komt eraan. 
Spannend? Zeker. Want hoewel het al lang een verlangen is, 
voelt de stap om écht de poorten open te zetten toch intenser 
dan verwacht.

Jaren geleden hielp ik Evelien Bauduin tijdens haar opentuin en 
nu begrijp ik pas echt haar gezonde zenuwen voor die dag. Ik 
wil dan ook méér dan gewoon een deur openzetten. Voor wie 
me kent, het zal niet verbazen: ik hou ervan om net dat tikkeltje 
extra te doen.

Wat mag je verwachten?
Een tuin waarin ik speel, creëer en me blijf verwonderen over de 
kleine en grote wonderen van de natuur. Geen perfecte lijnen 
of strak design – want daar streef ik niet naar – maar wel een 
plek vol leven, ideeën, en werk in uitvoering. Elk hoekje vertelt 
een verhaal. Ik werk graag aan projecten, en eerlijk is eerlijk: ik 
verander ook al eens van gedacht. De seizoenen zijn grillig, en ik 
ben dat soms ook – ik ben dan ook een vrouw, nietwaar?

De droogte maakte het mijn bloemborders dit jaar niet makke-
lijk. Doordat ik er voor koos om eens geen schors rond de 
planten te leggen, droogde de bodem sneller uit – een lesje 
voor volgend jaar. Maar zoals dat gaat in de natuur: Waar het 
ene niet lukt, gebeurt er iets anders onverwacht. Dankzij de 
droogte had ik opvallend weinig last van slakken, en daardoor… 
zonnebloemen! Zo fier en zonnig, ze maken me oprecht blij.

In de serre laten de tomaten het dan weer afweten. Vorige 
jaren plukte ik er met hopen, dit jaar moet ik het loslaten. 
Gelukkig doen de buitenplanten het des te beter. 
En wat een fruitoogst! De takken van de bomen buigen onder 
het gewicht van de pruimen en de peren. Een wereld van 
verschil met vorig jaar.

Tijdens het feestweekend van 800 abdij in Oosteeklo, ben je 
dus ook van harte welkom in mijn tuin. Of je nu langskomt voor 
een korte tussenstop of uitgebreid blijft genieten: voel je vrij 
om rond te kuieren en de sfeer op te snuiven.

Ook aan de kinderen heb ik gedacht. Zij kunnen op ontdek-
kingstocht met een speelse tuinbingo, of hun creativiteit kwijt 
in het schilderen van bloemen. De speeltoren werd vernieuwd 
en is helemaal veilig. En jawel, ‘de fabriek’ is er nog steeds.

Tot dan? Iedereen is welkom – en de toegang is gratis!

Tekst en foto's: Sofie Van Ryckeghem

CrelanCo Foundation 
zet zich in voor uw 
lokale gemeenschap.

Wilt u weten of uw lokale project in 
aanmerking komt voor steun?
Vertel het ons. Scan de QR code voor 
meer info.
V.U.: Crelan nv | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht | TEL 02/558.71.11 | www.crelan.be 
BIC: NICA BE BB | IBAN: BE20 1039 9997 1856 | KBO nr.: BTW BE 0205.764.318 – RPR Brussel | 0103-0225

0103 CBO Oproep projecten-bromure_nl.indd   10103 CBO Oproep projecten-bromure_nl.indd   1 12/02/2025   12:0612/02/2025   12:06
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Wat is er van de sport?
Op vrijdagavond 8 augustus namen opnieuw een aantal 
Oosteeklonaren deel aan één van de meest beruchte wandel-
tochten van ons land: de 100km Dodentocht in en rond Bornem.

Dorpsgenoot Matthias De Croock (31) ging de uitdaging aan om 
de volledige afstand al lopend (!) af te leggen. Met succes: in 
minder dan 12 uur tijd bereikte hij de finish. 
Reden te meer om deze straffe sportieveling in de kijker te 
zetten en zijn ervaringen met ons te laten delen.

“De Dodentocht heeft zijn naam zeker niet gestolen. Ik heb hem 
al lopend afgewerkt, ook al is het in mijn ogen nog steeds een 
wandeltocht. Als loper was ik 3 uur voor de start (gepland om 
21:00u) al ter plaatse, om vooraan te kunnen starten en de 
wandelaars zo niet te veel te hinderen. Mijn voorbereiding was 
niet optimaal: net terug van reis, niet genoeg gerust of gegeten. 
Ik beschouwde dit dan ook als een goeie mentale training.

De eerste 2 kilometers wandelde ik om anderen niet te veel te 
hinderen. Kort daarna kreeg ik al een eerste keer honger, wat 
vroeg was, want de eerste bevoorrading volgde pas na 17 km. 
Een eerste mentale uitdaging, maar ik werd gedragen door de 
steun van het publiek en de sfeer die er hing. Bij de bevoorra-
ding zelf snel wat eten en daarna doorgaan. Ik wou echter ook 
niet te diep in de reserves tasten, want volgende maand heb ik 
al een nieuw doel. 
Bij de volgende bevoorrading na 34 km waren er rijsttaartjes: 
mijn favoriet van alle bevoorradingen. Welgekomen ook, want 
het stuk tot kilometer 40 blijft altijd het meest lastig omdat ik 
op dit punt vaak last krijg tijdens een marathon. Maar goed, 
eens dit deel overwonnen is weet ik dat het mentaal wat 
makkelijker zal gaan. Vanaf de helft, na 50 kilometer, begin je al 
met aftellen omdat je over de helft zit en je je zowel fysiek als 
mentaal nog goed voelt. 
De goesting verdween even toen ik op kilometer 65 ten val 
kwam: een mentale tik. Even doorbijten dus. 
Na 80 kilometer begon de zon terug op te komen. Jammer 
genoeg stond er op dat moment minder volk langs het parcours 
dan ik had gehoopt, toch een nadeel want je kan alle steun 
goed gebruiken. Toch kreeg ik ogenblikkelijk kippenvel toen de 
mensenmassa aan de aankomst me over de meet schreeuwde, 
ik zag er ook een lid van de Krekenlopers die ik goed ken en er 
was vooral euforie: het was me gelukt! Weet dat het ultralopen 
voor 60% een fysieke strijd is en voor 40% mentaal. Vooral die 
mentale strijd had ik gewonnen!”

Deze Dodentocht was voor Matthias hoe dan ook niet zijn 
eerste loopwedstrijd. “Mijn passie voor de duurloop is ontstaan 
na de geboorte van mijn dochter Lena. Ik wou graag eens 
deelnemen aan een marathon en nam, met veel te weinig voor-
bereiding in de benen, deel aan die van de Krekenlopers. Ik liep 

hem uit, zonder meer, maar was wel zodanig verkocht door de 
warme sfeer binnen de club en schreef me diezelfde avond nog 
in als nieuw lid. 
Vervolgens heb ik een tweetal jaar lang deelgenomen aan het 
Asseneeds loopcriterium maar die korte wedstrijdjes waren niet 
zo mijn ding. Je moest er veel te snel voor in het rood gaan en 
nadien nam het herstel ook meerdere dagen in beslag. 
Ik werd echter aangetrokken door de prestaties die een aantal 
andere Krekenlopers hadden geleverd: iemand had 100 kilo-
meter op een loopband gelopen, een ander liep dan weer de 
ene lange afstand na de andere. Dit zette mezelf ook aan het 
dromen en waar een wil is, is een weg. 
Ondertussen heb ik al tal van ultralopen afgewerkt. Omdat ik 
mezelf ook niet voorbij wou lopen, heb ik me laten ondersteu-
nen door coach Benny Fischer, die mijn loopschema’s opstelt, 
me sterker maakt door de trainingen en me ook kan afremmen 
als ik rust nodig heb. 
We bouwen ook minutieus op naar wedstrijden, met kort 
ervoor een paar stevige weken waarin ik vlotjes 150 km per 
week loop, soms zelfs 5 keer 20 km op 2 dagen tijd. Lijkt gek, 
maar het werkt wel! 
De tofste challenge waar ik in al die jaren al aan heb deelge-
nomen, was ongetwijfeld mijn eerste ultraloop: een “Backyard 
challenge”: iedereen start om klokslag 20:00u en moet op 1 uur 
tijd een afstand van 6,7 km afleggen. Stipt om 21:00u start de 
volgende ronde, en zo gaat het door tot je als laatste over-
schiet. Je valt af als je op één van de starturen niet in je startvak 
staat. Tijdens die wedstrijd beleefde ik een mooi moment toen 
ik na ongeveer 11 uur lopen de zon zag opkomen aan het water 
bij de Blaarmeersen. Het lijkt op zich niet zo bijzonder, maar de 
nachten die je daarvoor moet doorstaan zijn altijd extra lastig. 
Het opkomen van de zon gaf dan ook veel energie en ik wou 
dat direct delen met vrouw en kinderen, ook al is het vooral 
speciaal in de wetenschap dat je al 80 km in de benen hebt. 
Ook heb ik al eens op het BK van de 24-urenloop een twaalfde 
plaats algemeen en een derde plaats in mijn leeftijdscategorie 
behaald nadat ik op die 24 uur een afstand van 172 km had 
afgelegd.

Mijn volgende doelen: ten eerste een Backyard in 
Geraardsbergen waar ik mijn persoonlijk record van 25 uur hoop 
te breken. Het ultieme doel is de Sportatlon: een mythische 
loopwedstrijd van 246 kilometer lang in Griekenland waarvoor 
je je selectie zelf moet afdwingen op basis van je loopprestaties 
van het afgelopen jaar. 
Al is dit toekomstmuziek en wil ik vooral genieten van de 
dingen die ik mag en kan doen, met de goedkeuring van mijn 
gezinnetje. Mijn vrouw Bianca steunt me voor de volle 100% en 
daar ben ik haar enorm dankbaar voor, ook mijn ouders wil ik 
bedanken voor alle hulp tijdens de wedstrijd, voor het baby-
sitten op de kindjes enzovoort. Ikzelf ga gewoon genieten van 
alles wat nog op mijn pad komt!”

Tekst: Jari De Witte
Foto's: Organisatie Dodentocht
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Koantjes uit de smoutpot
De namen van de maanden
September 
Genoemd naar het Latijnse rangtelwoord 
septimus, de zevende.

Op 1 september begint de meteorologi-
sche herfst en rond 21 september begint 
de astronomische herfst, logisch dat men 
ook nog herfstmaand zegt.

Oktober 
Genoemd naar het Latijnse rangtelwoord 
octavus, de achtste. Nog gangbaar is: 
zaaimaand, de maand waarin de winter-
granen gezaaid worden.

Wintergranen, ‘harde’ granen, zijn brood-
granen: tarwe, spelt, rogge … en om 
een behoorlijke opbrengst te verzeke-
ren moeten ze vóór de winter gezaaid 
worden. Ten tijde van het drieslagstelsel 
waren deze granen het belangrijkste 
voedsel voor de mens en moesten in 
de meest vruchtbare bodem komen, 
dus goed bewerkte grond, ontdaan van 
onkruiden en pas bemest. Op hetzelfde 
perceel werd het volgend jaar zomer-
graan gezaaid. Hiervoor werd de grond 
niet meer grondig bewerkt noch bemest. 
De zomergranen, ‘murwe’ (zachte) 
granen: haver, gerst, boekweit … waren 
voor het vee bedoeld ook om bier te 

brouwen en voor menselijke consumptie 
wanneer de wintergraanoogst tegenviel.

Oktober wordt gemeenlijk ook nog wijn-
maand genoemd. Gewoonlijk worden 
in september de druiven geoogst en 
wordt er in oktober wijn gemaakt. En 
vergis u niet, Vlaanderen was tot midden 
zeventiende eeuw een gerenommeerd 
wijnland, toen werd hier de druiven-
teelt door de Franse bezetter verboden 
en begon men meer en beter bier te 
brouwen.

November 
Genoemd naar het Latijnse rangtelwoord 
nonus, de negende.

Nog algemeen is de naam slachtmaand, 
de maand waarin de meeste varkens 
geslacht werden en er een vleesvoor-
raad voor de winter werd aangelegd. 
Eeuwenlang werden maar varkens 
gekweekt naargelang de beschik-
bare hoeveelheid wintervoer, daarom 
werden vóór de winter de overtallige 
varkens geslacht en hield men maar 
één of enkele zeugen over. Traditioneel 
werd voor de ganse gemeenschap het 
mannetjesvarken door de schaapherder 
gehouden, dit als een soort vergoeding 

voor het begrazen van het akkerland 
door zijn schapen. 
In november is het al wat kouder buiten 
zodat het vlees beter kan versterven en 
binnen wordt al flink gestookt, ideaal om 
vlees te drogen of te roken om het te 
bewaren.

December 
Genoemd naar het Latijnse rangtelwoord 
decimus, de tiende. 
We zeggen ook wintermaand, kerst-
maand en donkere maand en deze 
namen hoeven geen uitleg.

Als slot kunnen we ons de vraag stellen 
hoe het komt dat de officiële maand-
namen niet van volkskundige maar 
hoofdzakelijk van Latijnse oorsprong zijn. 
Waarschijnlijk vond dit geleidelijk plaats 
in de vroege middeleeuwen. De enige 
bevolkingsgroep die toen kon schrijven 
waren geestelijken, clerici (vandaar het 
woord ‘klerk’) en zij hanteerden hoofdza-
kelijk het Latijn als schrijftaal.

Wil je wat meer uitleg over een heem- of 
volkskundig onderwerp? Stuur uw vraag 
naar ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Guido Van der Eecken

Es 't eetn aw greed
Lamsvlees met aubergine-olijvensaus

Benodigdheden
•	 2 aubergines
•	 3 eetlepels olijfolie
•	 2 uien
•	 2 teentjes knoflook
•	 2 dozen tomatenblokjes of verse tomaten met tomatenpuree
•	 een snuifje suiker
•	 20 ontpitte olijven

•	 2 soeplepels verse kruiden (basilicum, bladpeterselie of 
oregano)

•	 peper en zout
•	 12 lamskoteletjes

Bereiding 
Snijd de aubergine in blokjes van +/- 2 op 2. Doe ze in een 
vergiet. Bestrooi ze laag per laag met zout laag. Plaats het 
vergiet op een bord. Laat de aubergines ongeveer een half uur 
staan. Spoel en droog ze af. Verhit de olijfolie in een pan en bak 
er de aubergineblokjes in tot ze kleuren. Laat de ui en de look 
erbij stoven tot ze glazig zijn. Voeg er de tomatenblokjes, het 
sap, de suiker, de olijven, de kruiden en 4 deciliter water bij. 
Laat de saus nog +/- 15 minuten pruttelen. Kruid met peper en 
zout. Kruid ondertussen de koteletjes met peper en zout. Smeer 
ze in met een likje olijfolie. Grill of bak ze 10 tot 15 minuten. 
Hierbij past orzo, couscous, pasta en rijst. 
Smakelijk!

Stuur je suggesties of vragen naar myriam@oosteeklo.be.

Tekst en foto: Myriam Standaert
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Wist je dat
Ronnie Stoop is voor een nieuw project 
op zoek naar jong muzikaal talent 
uit Oosteeklo. Bespeel je al vlot een 
instrument of kan je zeer goed zingen? 
Stuur vóór 21 septmber een e-mail naar 
stoop.ronnie@gmail.com of bel hem via 
0468 33 01 78.

Foto: Eric Buysse

Foto: Maarten Lippens

De voorbije maanden werd nog maar 
eens duidelijk dat Oosteeklo leeft. Denk 
maar aan de zomerhappening van Unizo 
op de abdijsite, het vierdaags festival 
BaarOOST, Festival Onder den eik, dorps-
genoten die een zomerbar uitbaten, een 
week lang kermis... met tal van activi-
teiten georganiseerd door onder meer 
de feestcommissie, de Landelijke Gilde, 
OKRA en de horecauitbaters.

Robbe Tetaert en Ronnie Van 
Kerckvoorde brachten de Dodentocht 
van 100 km tot een goed einde. 
Matthias De Croock en Sofie Wauters 
legden de afstand al lopend af! 
Anic Coppieters, Tini Criel, Thomas 
De Boever, Thomas François en Nathalie 
Thienpont legden een deel van de 
afstand af.

Foto: Sharon Taets

Er waren meer dan 300 deelnemers aan 
‘Oosteeklo loopt’. Zestig vrijwilligers 
staken de handen uit de mouwen tijdens 
dit sportieve evenement; waaron-
der de seingevers en leden van het 
Bewonersplatform, de Carnavalvirkens, 
G-FC Grasduikers, de Krekenlopers, de 
Landelijke Gilde, Oxfam Wereldwinkel, 
de Vergeten Vrouwen, de Vrienden van 
de Begijnenakker en met de ondersteu-
ning van de Feestcommissie.

Foto: Erik De Cock

Over tradities gesproken. Landelijke 
Gilde organiseert al meer dan 45 jaar de 
spelletjesnamiddag voor kinderen. Ook 
dit jaar was het een succes. Ze mochten 
dit jaar 111 kinderen verwelkomen, 71 
kinderen tussen 3 en 9 jaar en 40 kinde-
ren tussen 9 en 12 jaar. Creatievelingen 
Thijs en Leon De Smet, Lucas en Silke 
Rabaeys, Lobke Van De Veire en Lili 
Verpaele knutselden een eigen spel in 
elkaar. Manège Heidebos stelde een 
pony ter beschikking. Bakkerij Thomalyne 
bakte overheerlijke pannenkoeken. 
Dankzij de vele helpende handen was dit 
opnieuw een van de meest succesvolle 
evenementen van de kermisweek.

Foto: Danuta De Decker

Vriendinnengroep Loslopend Wild 
deed reeds voor het zevende jaar een 
driedaagse voettocht. Dit jaar deden ze 
de Lee Trail in Luxemburg. Je herkent van 
links naar rechts Danuta De Decker,

Valerie Devolder, Delphine Bouchier, 
Liselot Van Campe (Lovendegem), 
Katrien Lippens (Ertvelde), Deborah 
Cattrysse, Kim Casteels, Griet De Roo 
(Assenede) en hond Uma die ook de 
volle 65 km meestapte.

Het boek ‘Oosteekloo, handel en 
wandel’, van Ronnie Stoop over het 
dorpsleven van vorige eeuw van 
Ronnie Stoop is een grandioos succes. 
Alle exemplaren vlogen de deur uit. 
De gelukkigen die een exemplaar wisten 
te bemachtigen, kunnen aanvullingen 
bezorgen via stoop.ronnie@gmail.com of 
tel. 0468 33 01 78.

Jeugd- en sportdomein Ter Walle blijft 
ook de komende jaren de thuisbasis 
van G-FC Grasduikers, de voetbalclub 
voor mensen met een beperking. Ze 
trainen dit seizoen op woensdag- en 
vrijdagavond. Op de tweede en de 
vierde zondag van de maand zijn er 
wedstrijden. Op zaterdag 13 en zondag 
14 september vindt hun jaarlijks toernooi 
plaats. Op zaterdag is het de thuisbasis 
van SVB Matroos en VK Tzawezijn. Hun 
wedstrijden vinden plaats om 15.00 u.

Foto: Erkan Yalcin

Op zondag 14 september kan je met 
streekgids Maarten Lippens mee voor de 
belevingswandeling ‘Ontdek Oosteeklo 
met nonnetjes, varkens en markante 
dorpsfiguren’. Hij neemt jullie mee door 
de geschiedenis van het dorp. Hij brengt 
jullie op een aantal bijzondere plekken, 
laat jullie kennismaken met markante 
dorpsfiguren, situeert het varken en de 
kloosterzusters in het dorp en hij haalt 
regelmatig wat dialectwoorden uit zijn 
‘redekuul’. Onderweg pauzeren jullie in 
de bar van de Orde van de Smoutpot 
en proeven jullie van lokale lekkernijen. 
Start om 14.00 u. op het dorpsplein. De 
afstand bedraagt maximum 4 km. De 
belevingswandeling is rolstoeltoegan-
kelijk en duurt 3 uur. Je betaalt 12 euro 
per persoon (gids + lokale lekkernijen). 
Het drankje is niet in de prijs inbegrepen. 
Inschrijven via www.gandante.be/ 
product-categorie/individueel of 
tel. 09 375 31 61.
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Oosteeklo leeft
De meest recente informatie vind je in 
de agenda op www.oosteeklo.be

Bewonersplatform
Iedereen welkom op dinsdag 14 oktober 
en 9 december van 20.00 u. en 22.00 u. in 
Lokaal Dienstencentrum De Aster.

Koning Tseut Fest vzw
Buurtfeest op zaterdag 13 septem-
ber op de weide ter hoogte van 
Koning Albertstraat 18 
13.00 u. tot 16.00 u. kindernamiddag 
(springkasteel, spelletjes, animatie, 
varkenslift, grime) 
18.00 u. barbecue inschrijven vóór 
8 september; info tel. 0495 72 19 63 
21.00 u. optreden van The Basefield 
Originals 
23.00 u. DJ Mario Van Vooren

G-FC Grasduikers
Lotus Biscoff G-Footballtrophy op Jeugd- 
en sportdomein Ter Walle zaterdag 13 
september vanaf 10.00 u. kids en teens; 
namiddag adults niveau 4 zondag 14 
september vanaf 10.00 u. adults niveau 3 
gratis toegang, springkastelendorp, 
terras, eetkramen, muziek

Kerstmarkt
Zaterdag 20 december vanaf 17.00 u. op 
het dorpsplein, info bij de Gemeentelijke 
Feestcommissie. 
Zondag 21 december in Manège 
Heidebos info tel. 0486 63 79 07.

Koninklijke 
Handboogmaatschappij De 
Eendracht
Schieting naar de staande wip op 
donderdag 11 en 25 september om 
14.30 u., 16 en 23 oktober en zaterdag 
1 november om 13.30 u.

OKRA
Gezellig samenzijn met koffie om 13.30 u. 
in de parochiezaal
•	 dinsdag 16 september met optreden 

van Sabine
•	 dinsdag 14 oktober met volksspelen
•	 dinsdag 18 november met herdenking 

van de overleden leden, animatie door 
ons plaatselijke H.Kruiskoor

Petanquen: elke woensdag in septem-
ber en oktober om 14.00 u. en elke 
vrijdag om 18.30 u. achter Lokaal 
Dienstencentrum De Aster 
Fietsen: woensdag 17 en 24 september 
start om 13.30 u. op het dorpsplein 
Daguitstap inclusief een show maandag: 
13 oktober naar Salons Mantovani in 
Oudenaarde;

Oxfam Wereldwinkel De 
Splinter vzw
Quiz: vrijdag 17 oktober in de parochie-
zaal; deuren open om 19.00 u., eerste 
vraag om 20.00 u. Inschrijven vóór 13 
oktober via oosteeklo@oww.be betalen 
(€ 20,00 per ploeg van max. 4 personen) 
op rekeningnummer BE11 7512 0413 7348 
Cadeaudag: zondag 30 november van 
10.00 u. tot 17.00 u. in de parochiezaal 
en de winkel; verse pannenkoeken, veel 
cadeau-inspiratie en warme glühwein; 
Iedereen welkom!

Rode Kruis
Bloedafname op maandag 29 september 
van 17.30 u. tot 20.00 u. in de cafeta-
ria van Jeugd- en sportdomein Ter 
Walle. Vooraf reserveren is verplicht 
via www.donorportaal.rodekruis.be of 
tel. 0800 777 00.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Maarten Lippens Stroomstraat 1, 
9968 Oosteeklo Tel. 09 373 67 94 – 
redactie@oosteeklo.be

Werkten hieraan mee: 
Celine Bernaerdt, 
Guido Van der Eecken, Ivan Bernaerdt, 
Jari De Witte, Lisa De Clercq, 
Maarten Lippens, Myriam Standaert, 
en Sofie Van Ryckeghem.

Het is verboden om zonder toestem-
ming teksten, foto’s of ontwerpen 
over te nemen of te kopiëren. Deze 
blijven eigendom van de uitgever.

28ste jaargang – nr. 4 – herfst 2025 – 
oplage 1400 ex. Het volgende nummer 
verschijnt op 1 december 2025. 
Advertentieruimte reserveren vóór 
5 november. Teksten en advertenties 
aanleveren vóór 12 november.

Stort jouw gift op BE04 7512 1207 0231.

Vissersclub de Goudkarper
Jaarmarktmenu (steak, varkenshaas, 
aardappelen, groente...) maandag 
15 september van 11.30 u. tot 13.30 u. 
in Jeugd-en sportdomein Ter Walle; 
Inschrijven (€ 27,00) vóór 10 septem-
ber om 19.00 u. in Café Den Eikel of via 
BE57 7512 1239 0735 met vermelding 
aantal personen.

Voetbal op Jeugd- en 
sportdomein Ter Walle
•	 G-FC Grasduikers op 28/9 om 13.30 u.; 

op 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11, 7/12 om 
15.00 u.

•	 SVB Matroos om 15.00 u. tegen 
FC De Ploeg (30/8), Chez Choseken 
(6/9), FC Oemtata (27/9), VK Flamingos 
(11/10), FC Retro (25/10), VK Bruggeman 
(8/11), Roal Benti (6/12)

•	 VK Tzawezijn om 15.00 u. tegen Zirobo 
(20/9), FC Retro (18/10), SVB Matroos 
(1/11) , VK Bruggeman (15/11), 
FC Oemtata (22/11), FC Lovendemge 
(29/11)

Vrije Vrouwenbond
Gezellig samenzijn met koffietafel 
op maandag 1 september, 6 oktober, 
3 november, 1 december van 13.30 u. 
tot 16.30 u.; inschrijven, maar ook tijdig 
afmelden bij Annette Meulewaeter tel. 
09 373 77 77.

Lief en leed
Viergeslacht
Léonie vormt sinds 17 februari 2025 
een viergeslacht met haar mama 
Shauni Henderick (31), oma Kathy 
Van Hamme (57) en meme Christiane 
Van Den Steene (83).
Foto: familie Hendrick-Van Hamme

Platina
Op 20 juli 2025 waren Arsène 
Van De Voorde en Georgette Geirnaert 
maar liefst 70 jaar getrouwd!
Foto: familie Van de Voorde


