
 

 

Ieder Vrouwtje Hoe Rijk Of Hoe Arm 

Maakt Met Lichtmis Haar Pannetje Warm. 

Vrijdag 2 februari 2024, vanaf 15 uur Oosteeklo Dorp. 

 

Kom Pannenkoeken smullen, gebakken op de buis 

van een Leuvense stoof. 
Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden bakken we op twee stoven.  

 

Volgens het volksgeloof, zullen zij die op die dag ’s avonds pannenkoeken 

eten, het hele jaar door rijk en gelukkig zijn en dit wensen we iedereen toe. 
 

 Oosteeklo   
 

De Faam van ’t Varken ’n is geen schande 

Zijn Nobele Naam is ons Voorrecht. 

Oosteeklonaars Smouters allerlande 

Koester dit Dorp en ONGEKNECHT! 


